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Van de redactie 
De redactie wordt gevormd door  
Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;  
Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en 
Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma<@planet.nl>. 
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 
volgende KN graag inleveren uiterlijk de tweede zondag van december bij een 
lid van het bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl. 

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL 
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN 

 
Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???  
Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam 
Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe 
adres vermelden.  

Steun de EBZG  
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te 
betalen. Dit kan automatisch, of contant bij zr. Emmy Chan Jong Chu, 
br. Anton Amelo en zr. Pauline Enny (op zondag). Dankzij uw bijdrage 
kan de gemeente functioneren.  

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530  
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 

mailto:h.bruinsma@planet.nl
http://www.ebzg.nl/
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KERKDIENSTEN. 

Datum Tijd Kar. dienst  Voorganger  Organist 
 
Oktober 

01 okt 12.00  Preekdienst 
Oogstfeest 

C. Muler I. Caster 

08 okt 14.00 EBZG Jub. Concert   
15 okt 12.00  Preekdienst A. Blanker JH. v.d. Kamp 
22 okt 12.00 Preekdienst G.Bendt-Wijsman I. Caster 
29 okt 12.00 Preekdienst A. Blanker J. Simson 

 
November 

05 nov 12.00  Preekdienst C. Muler I. Caster 
12 nov 12.00  Preekdienst D. van Ommeren W. Sporkslede 
19 nov 12.00  Preekdienst A. Blanker JH. v.d Kamp 
26 nov 12.00  Eeuwigheidszondag 

Preekdienst 
C.R. Muler I. Caster 

 
December 

03 dec 12.00 
 
13.30  

1ste Adventszondag 
Preekdienst 
H. Avondmaal 

C.R. Muler I. Caster 

10 dec 12.00   2de Adventszondag 
Preekdienst 

G.Bendt-Wijsman W. Sporkslede 

17 dec 12.00  3de Adventszondag 
Preekdienst 

G. Berkel JH v.d. Kamp 

24 dec 12.00  Kerstviering C.R. Muler I. Caster 
31 dec 12.00 Oudejaarsdienst A. Blanker J. Simson 

 

 
Let op: Op 8 oktober vindt het EBZG Jubileum 
Concert plaats. Er is dan om 12 uur geen reguliere 
dienst.  
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Overdenking: De hond van Rop  

Vierenveertig (44) jaar geleden hadden wij een overbuurman, Rop. Hij 
woonde er met zijn vrouw. Ze hadden geen kinderen. Wel een hond. Zijn 
buren hadden een manja (mango) boom. En als ze vielen bij de sloot in het 
gras, dan pakten voorbijgangers die, inclusief moi. 
Maar Rob had iets met of tegen bepaalde mensen. Hij had geen kinderen en 
eigenlijk heb ik nooit visite gezien bij hem. Wat hij wel had was een hond. 
Eigenlijk nu ik er aan denk, weet ik niet als Rob werkelijk van zijn hond hield. 
Er was iets opmerkelijks met en aan zijn hond. 
Hij blafte en gromde continu en was altijd ready om te vechten. Toen ik een 
keer de durf had om naar hem te kijken zag ik iets dat ik bij onze honden, 
Bello en Paddeloedel, nooit had gezien. 
Hij had boven zijn neus, twee inkervingen. 
 
Prediker 4 : 7 Ik zag nog iets dat maar lucht is onder de zon. 8. Namelijk 
iemand die alleen is, zelfs zonder kind of broer, en die toch nooit ophoudt met 
zwoegen. Hij blijft verlangen naar meer rijkdom. Maar voor wie zwoegt hij 
dan? Voor wie ziet hij ervan af om rustig van het goede te genieten? Ook dit is 
maar lucht en iets verkeerds. 
 
Ons huis was ver naar achteren gebouwd dat had mijn papa bewust gedaan. 
Zodat onze ouders konden genieten van hun kinderen als ze op het balkon 
zaten. Hij had zelf een schommel in elkaar gelast en gemaakt. En als hij, 
automechanic, als hij was niet ergens onder een auto lag na zijn werk, was hij 
met ons zijn kinderen bezig. Of we gingen naar plantage in zijn vrije tijd. 
Wij hadden dus op ons erf/tuin genoeg te doen. 
Voor was er een appelboom waarin ik vaak genoeg klom en zo had je vrij zicht 
om je heen. Achter was er een dyamun boom waarin ik ook veel klom. Bomen 
hadden voor mij een manier om weg te zijn van alle dyugudyugu en als 
jongste van 14 kinderen vond ik dat helemaal niet erg. 
Wanneer dus de hond van Rop zo bezig was, wist ik zeker dat onze poort 
goed dicht was en kon ik in de appelboom klimmen en kijken waarom deze 
hond zo tekeer ging. 
Hij was constant in gevecht met zichzelf en door de inkervingen rook hij dus 
constant bloed. 
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Spreuken 15 : 18. Driftige mensen veroorzaken ruzie. Maar geduldige mensen 
weten ruzies te sussen. 
 
En eigenlijk weet ik niet precies als de andere honden ook de inkervingen 
hadden, maar deze sprong eruit. Altijd klaar om aan te vallen. Er hoefde niet 
iemand op straat te lopen en iets zeggen of de hond was ready om aan te 
vallen. 
Wat een hondenleven. Constant bloed ruiken en denken dat er onraad is. Ik 
vraag mij eigenlijk af als we toen in Suriname dierenbescherming hadden. 
Was er een instantie die opkwam voor de belangen van het dier? 
 
In mijn kinderlijke denken, was het beste wel een straf voor de hond. Ik 
herinnerde mij de avond toen een van onze honden moest werpen en wij er 
om heen stonden om te kijken als het wel goed ging. Ik moest er niet aan 
denken dat wij rond de hond van Rop zouden staan met de inkervingen en als 
hij toe zou staan in zijn hulpeloze toestand als wij wel zo dichtbij mochten 
komen. 
 
Spreuken 29 : 22. Iemand die snel kwaad wordt, lokt ruzie uit en een 
opvliegend mens zondigt maar al te gemakkelijk. 
 
Als ik terugblik op de situatie van deze ingekerfde hond, dan krijg ik bijna 
tranen in mijn ogen. Vooral als ik denk aan het plezier dat ik als kind heb 
gehad met Bello en Paddeloedel. Ook de dag dat Paddeloedel stierf. Ze waren 
lieve honden. Ik kon gewoon met ze spelen, ze omarmen. 
De hond van Rop, daar bleef ik ver uit de buurt. Je hoefde alleen maar de 
straat op te gaan en dat beest begon te blaffen en te brommen en zijn tanden 
te laten zien. Op en neer te rennen. 
Het bloed bij zijn neus had hem altijd in een defensieve staat ready om te 
bijten, aan te vallen, te doden als het kon. 
Ongewild doet die hond mij denken aan het echte leven. In mijn optiek lijkt 
het alsof sommige mensen ook met inkervingen rond hun neus lopen. 
Constant onrustig. Altijd bloed ruiken. Bij het minste geringste willen 
aanvallen, defensief zijn. Het maakt niet uit als je zachtjes loopt, geruisloos. 
Altijd en eeuwig, op oorlogspad. Best wel triest, zoveel onrust 
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Spreuken 15 : 18. Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens 
zorgt voor verzoening. 
 
En zo ga ik soms terug in de tijd en kijk naar hetgeen indruk op mij heeft 
gemaakt. En deze episode in mijn leven, heeft mij zo geïnspireerd om niet te 
worden zoals de hond van Rop, met inkervingen. Om altijd op oorlogspad te 
zijn, met God, mezelf en de ander. 
Ik moet er niet aan denken om steeds bloed te ruiken en steeds te willen 
aanvallen. Wat een hondenleven! 
Ik heb voor mijzelf gekozen, om niet alleen de rust op te zoeken, maar ook de 
Heer toe te staan, rust in mijn leven te creëren en de rust die ik ervaar door 
te geven aan mijn omgeving. 
Ik ben God dankbaar dat te midden van een druk bestaan, een druk schema, 
Hij mij helpt de rust te krijgen en te vinden ongeacht de stormen die in mijn 
leven hebben gewoed. 
Ik heb geen inkervingen boven mijn neus en vertik het te leven alsof ik 
ingebeelde inkervingen heb. 
Ik adem in, en ik adem uit. EN ik fluister YH/WH. Zijn Naam geeft mij rust. 
 
Psalm 62: 2. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn 
redding. 6. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles 
verwachten. 
 
Prediker 7 : 9. Erger je niet te snel ergens aan, want ergernis woont in het hart 
van de dwazen. 

Zr Arline Blanker 
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GEMEENTEBERICHTEN. 

Overlijden                                                                                                                                
* 26 Juni is overleden Reshawd Zion Noslin, 16 jaar. De graflegging 
vond plaats op 4 Juli op de Zuiderbegrfplts. 
* 28 Juli is te Rotterdam overleden  Rudolf Humbert Albert Samsey,  
72 jaar. De teraardebestelling vond plaats op 9 Augustus op de Alg. 
Begrfplts Crooswijk. 
*  30  Juli is overleden te Rotterdam Brodnall Hugh Macdonald,  
89 jaar. De begrafenis plechtigheid vond plaats op 7 Augustus op  
de Alg. Begrfplts Crooswijk.                                                                              
* 28 Augustus is in Rotterdam overleden Mildred Georgette Josephina 
Felter, 74 jaar. De crematie plechtigheid vond plaats op 4 September  
in crematorium Monuta, Rotterdam. 

 
Aanmelden voor Bijbelstudie /catechisatie, 
We willen  de bijbelstudie groep weer opstarten. De bijbelstudiegroep 
komt bijeen op  zondagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur om te 
praten over vragen rond  bijbel, geloof en leven.. De bijbelstudie is voor 
ieder die behoefte heeft om over deze vragen met elkaar in gesprek te 
gaan.  
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FINANCIEN 

Collecten  
Maand Gemeente Diaconie Huur Zondagsschool 

Juli €  357,82 €  236,31 €  234,93  

Augustus €  229,50 €  217,01 €  212,70  

     
 
 
Bijzondere Diensten                                                                                        
09.05   G. Olf               80 jr.   €   75,--                                                                                                              
12.07   H. Ch. Frankenland     75 jr.                  -    75,--                                         
26.07   R. Berrenstein             85 jr.                   -   88,65                                                
30.07   D. van Samson            80 jr.                                                                        
08.08 J. Vijent              75 jr.   -    75,--                                                           
28.08   H. King   60 jr.   -    75,--                                              
05.09 H.E. Sno  70 jr.   -    75,--                                                                                                   

Giften                                                                                      
03.03   Movedis Praktijk    € 300,--                                                      
 { K. Paal }                                                                                         

09.07 Preston Unity Mechanicday      €   92,35                                      
16.07 Aflegver. Ebenhaëzer      -   50,-- 

Augustusmaand lintjes    €     1,30 

24.08 Viering H. Avondmaal     €   31,35 

Troost/Rouw/Afscheid                                                       
04.07 R. Z. Noslin     € 148,12                                              
09.08 H. Samsey     -  213,20                        
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Inwijding Aflegvereniging “ Doe Oprecht ” 
Zondag 20 Augustus 2023 

 
Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft, gebruiken om 
de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt.     1. Petrus  4 : 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting van de 
Inwijding Aflegvereniging “Doe Oprecht ” 

 
 Afleggersvereniging U hebt een bijzondere taak op zich 
genomen, u vervult namelijk  één van de  werken van 
barmhartigheid. 
 Volgens de bijbel zijn er zes werken van Barmhartigheid: 
 De hongerigen  voeden,   
 De dorstigen laven  
 De naakten kleden  
 De vreemdelingen herbergen  
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 De zieken bezoeken  
 De gevangenen bezoeken  

Het zevende werk van barmhartigheid is:  
De doden begraven  

Paus Innocentius voegde aan de zes werken van barmhartigheid, 
in het jaar 1207  het zevende werk toe.   
Het is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin, naast de 
andere  genoemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg 
voor de overledenen wordt benadrukt:  
 
“ Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als 
ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve 
zag liggen, dan begroef ik het.” 
 
In de door epidemieën geteisterde Middeleeuwen had het 
moeilijke en gevaarlijke werk van 'doden begraven' een 
bijzondere waarde. Behalve dat de doden verzorgd en begraven 
werden, was er ook troost en zorg voor de nabestaanden. 
De zes werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus  in 
het evangelie van Matteüs 25, waar Hij zegt “ Want ik had 
honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij 
te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was 
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij,   
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 
  
Zusters en broeders, u bent bereid een moeilijke taak op u te 
nemen. U gaat de confrontatie met het sterfhuis en met de dood 
niet uit de weg, integendeel, u gaat erop af.  
U bent bereid om te helpen als een familie in nood, en verdriet 
verkeerd; u bent bereid en in staat om orde te scheppen in de 
chaos van verdriet en verlies.  
Uw aanwezigheid betekent rust en veiligheid. 
U verzorgt de overledene en u zorgt voor de levenden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1207
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tobit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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Als leden van de vereniging bent u bereid zich te specialiseren en 
toe te rusten voor dit bijzondere werk. U hebt van God een gave 
gekregen, weest u zuinig op deze gave en bewaar haar zuiver.  
Laat niets uw zuivere bedoelingen in de weg staan.  
Help en ondersteun elkaar zodat uw aanwezigheid  
in het sterfhuis tot een voorbeeld en een zegen zal zijn. 

Ds. C.R.Muler, 290823  
 

Bij dit jaargetijde – herfst 2023 
 

Gebed. Ik zou willen zijn, Heer Jezus,  
de aarde die u voor zich kan winnen. 
Ik zou willen zijn, Heer Jezus, 
De lege amfora die u kant vullen. 
Ik zou willen zijn, Heer Jezus, 
Het zware deeg dat u laat rijzen 
Ik zou willen zijn, Heer Jezus, 
Het oor dat u opent voor uw stem. 
Ik zou willen zijn, Heer Jezus, 
De reisgenoot van uw vrienden. 
Ik zou willen zin  Heer Jezus,  
Een weerschijn van uw licht, 
Opdat op aarde  
Uw wil in vervulling gaat. 
( uit gebed en overgave – Soeu Myriam ) 
 
*** W I J S H E D E N *** 

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every 
time we fall.           - Nelson Mandela   
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Waarderingsdag 
Wat zouden we zeggen als er niet alleen Moederdag, Vaderdag en dat soort 
dagen waren. Stel eens voor dat wij met zijn allen tenminste 1 dag per maand 
tot een Waarderingsdag zouden maken. 
Je moeder, je vader, je broer, je zus, je kind, vriendin, buren, noem maar op. 
Soms hoor je de mooiste woorden alleen als de persoon in een kist ligt. Dood 
als een pier in een aula. En dan hoor je de mooiste woorden. 
Bij leven kunnen we hard bokken, privé, maar ook soms in publiek. 
En elke dag kunnen wij ervoor kiezen om Christus in ons alledag te 
reflecteren! 
Als je wilt weten wat Waarderingsdag inhoudt; 
Sta een moment stil en vraag jezelf af: “Wat zou ik doen, als die persoon er 
niet meer zou zijn?"  
"Heb ik ooit tijdens diens leven laten weten hoe bijzonder ik diegene vond?"   
Wat als wij elkaar zouden aanmoedigen. We weten soms niet waardoor 
sommigen gaan. Soms verzamelen ze alle moed om weer naar de kerk te 
komen. En dan zijn we soms zo hard. 
We kunnen altijd en overal onze blijk van waardering geven, gewoon 
persoonlijk zonder dat een ander het hoeft te weten. Je kunt er vandaag mee 
beginnen. Als je niet weet hoe, bidt en vraag de Heer die geen bidder laat 
staan.  
 
 
 
 
 

Zr. Arline Blanker  
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Gedicht voor Eeuwigheidszondag 
 
Heer, herinner U de namen 
van hen die geschapen zijn 
en weer tot hun Schepper kwamen 
met hun vreugde en hun pijn. 
Elke naam gaf U het leven, 
wonder in de moederschoot. 
Dank voor wat U heeft gegeven, 
wie U bent als reisgenoot. 
 
Heer, wij denken aan de namen 
die nog wonen in ons hart. 
Voorheen was het leven samen, 
maar de dood houdt ons apart. 
Ieder leven had zijn waarde, 
elk bestaan zijn eigen zin. 
Nu als graan gezaaid in aarde, 
slapend tot een nieuw begin. 
 
Heer, herinner onze namen, 
geef ons troost in elk gemis. 
Want wij blijven erfgenamen 
van een teer gedachtenis. 
Blijf vol liefde voor ons kiezen, 
wees nabij in eenzaamheid. 
Namen moeten wij verliezen, 
maar U blijft een eeuwigheid. 

Gea van Drie-van  Ravenhorst 
www.gedichtensite.nl 

https://www.gedichtensite.nl/component/comprofiler/userprofile/1584-gea-van-drie-van-ravenhorst
http://www.gedichtensite.nl/
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Verhaal: God is machtig 

Een kleine jongen zat op een bankje in het park. Op zijn schoot lag een 
geopende Bijbel. Hij las in het boek over de machtige werken van God. 

Even later schreeuwde hij door het park: ‘Hallelujah, God is groot!’, hij 
bekommerde zich er niet om dat mensen hem raar aankeken, en bleef 
doorgaan met het prijzen van God. 

Na een tijdje liep er een man langs het jongetje, een man die net zijn studie 
had afgerond. De man voelde zich slim, en dacht alles te weten. Toen hij het 
jongetje zag zitten met een open Bijbel, wilde hij de ogen openen van de 
jongen. Hij wist wel dat God niet bestond, en dat alles maar verzinsels waren. 

Hij ging naast de jongen op de bank zitten, de jongen keek hem aan met een 
lach en zei: ‘Hoi, weet jij wel hoe groot God is? Ik las net dat God het volk 
Israël door de Rode Zee leidde. Hij had gewoon de golven stop gezet!’. 

De man, verheugd omdat hij de jongen wat kon vertellen, zei tegen de knul: 
‘Dat was ook niet moeilijk, wetenschappelijke feiten wijzen uit dat de Rode 
Zee toen maar 30 centimeter diep was.’ 

De jongen keek verrast. Zijn ogen dwaalden van de man af naar de geopende 
Bijbel. De man was blij dat hij de ogen van de jongeman geopend had, en 
wilde vertrekken. 

Nauwelijks had hij twee stappen gezet, of de jongen begon God te loven, 
harder dat ooit. ‘Halleluja Halleluja God is zo groot!’. De man draaide zich om 
en vroeg aan de jongen waarom hij zo verheugd was. 

‘Wow’, antwoorde de jongen blij, ‘God is nog groter dan ik dacht! Hij heeft 
niet alleen het volk van Israël door de Rode Zee geleid, Hij heeft ook nog eens 
het hele Egyptische leger doen laten verdrinken in 30 cm water! 

Uit: http://www.christelijkeverhalen.nl 
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RECEPT: Vegetarische Spinaziestamppot met Ei 

Totale tijd: 35 minuten 
 
400 gr verse spinazie  
600 gr kruimige aardappels  
75 ml melk (plantaardig)  
peper en zout  
75 gr Parmezaanse kaas  
Klontje boter  
3 eieren  
1 ui  
30 gr pijnboompitten 
 
Bereiding 

1. Schil optioneel de aardappels. Breng een pan water aan de kook en 
kook de aardappels in 15 à 20 minuten gaar. 

2. Kook ondertussen ook de eieren in een pan ca. 6 minuten en spoel ze 
daarna af met koud water. 

3. Rooster de pijnboompitten. 

4. Snipper de ui en fruit deze aan in een wokpan met een beetje olie. 
Voeg de spinazie toe en laat wat slinken. 

5. Giet de aardappels af en stamp fijn. Voeg de melk, klontje boter en een 
flinke snuf peper en zout toe. Voeg de gebakken ui en spinazie toe en 
schep door de puree. Schep ook de Parmezaanse kaas er doorheen. 

6. Pel de eitjes en serveer de spinaziestamppot met partjes gekookt ei en 
bestrooi met pijnboompitten en nog wat Parmezaanse kaas. 

7. Tip: Parmezaanse kaas bevat dierlijk stremsel waardoor dit recept niet 
100% vegetarisch is. Vervang de kaas voor een oude of gerijpte kaas 
met vegetarisch stremsel of probeer eens een veganistische kaas. 
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K L E U R P L A A T 
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Bijbelfilippine 

Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te 
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te 
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel 
plezier aan beleeft. 
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1 Samen met Pua kreeg deze vroedvrouw een vreselijke  
opdracht (Exodus 1) 

2 Haar huisgenoten vertelden over de verdeeldheid (1Korinthiërs 1) 
3 Hij werd opgehangen aan de paal die hij voor Mordechai 

 had klaargezet (Ester 7) 
4 Zoveel maanden was Mozes oud toen zijn moeder hem in  

een mandje achterliet (Exodus 2) 
5 Tot in het zoveelste geslacht zag Job de kinderen van zijn 

 kinderen opgroeien (Job 42) 
6 Tijdens dit feest werden allen vervuld van de  

Heilige Geest (Handelingen 2) 
7 Zoveel oudsten zaten op evenzoveel tronen (Openbaring 4) 
8 Samen met Sodom werd deze stad verwoest (Genesis 13) 
9 Hij wilde Sara tot vrouw nemen (Genesis 20) 

10 Op deze plaats werden de Israëlieten opnieuw besneden (Jozua 5) 
11 Jezus kreeg de boekrol van deze profeet overhandigd (Lucas 4) 
12 Hier werden de lichamen van Saul en zijn zonen  

verbrand (2Samuël 31) 
13 Zij  die hongeren en dorsten naar gerechtigheid  

zullen …. worden ( Mateüs 5) 
14 In deze plaats legde God een tuin aan waarin hij de  

mens plaatste (Genesis 2) 
15 Hij getuigde dat hij de Geest als een duif zag neerdalen (Johannes 1) 
16 Zoveel vossen gebruikte Simson voor zijn wraak (Rechters 15) 

 
Vorige oplossing: Bijbelvertaling 
 
 
 
 
 

b a b e l
t a r s i s

s j e k e l
g a b r i e l

s t i e r
g e l o o f

e v a
j o z e f

e f r a i m
j u s t u s

e s a u
k e l z e r

s a r a i
n a t a n a e l

g a z a
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