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Van de redactie 

De redactie wordt gevormd door  
Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;  
Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en 
Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma<@planet.nl>. 
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de 

volgende KN graag inleveren uiterlijk de tweede zondag van juni bij een lid 

van het bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl. 

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL 

VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN 

 

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???  
Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam 
Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe 
adres vermelden.  

Steun de EBZG  
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te 
betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij  
zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo (op zondag). Dankzij uw 
bijdrage kan de gemeente functioneren.  

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530  
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam 

mailto:h.bruinsma@planet.nl
http://www.ebzg.nl/
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KERKDIENSTEN. 

Datum Tijd Kar. dienst  Voorganger  Organist 

 
April 

02-04 12.00  Palmzondag 
Hosianna/ 
Preekdienst 

C. Muler 
 

I. Caster 

06-04 19.00  Viering  
H.  Avondmaal 

C. Muler I. Caster 

07-04 14.30  Sterfuur C. Muler I. Caster 

09-04 12.00  Paaszondag 
Preek/Doopdienst 

C. Muler I. Caster 

16-04 12.00  Preekdienst C. Muler J.H.v d Kamp 

23-04 12.00 Preekdienst A. Blanker I. Caster 

30-04 12.00 Preekdienst D. van Ommeren J. Simson 

 
Mei 

07-05 12.00  Preekdienst C. Muler I. Caster 

14-05 12.00  Moederdag 
Preekdienst 

D. van Ommeren W. Sporkslede 

21-05 12.00  Preekdienst A. Blanker J.H.v d Kamp 

28-05 12.00  Preekdienst G. Bendt-Wijsman I. Caster 

 
Juni 

04-06 12.00  Preekdienst C. Muler I. Caster 

11-06 12.00  Vaderdag 
Preekdienst 

G. Berkel W. Sporkslede 

18-06 12.00  Preekdienst G. Bendt-Wijsman J.H.v d Kamp 

25-06 12.00  Preekdienst A. Blanker I. Caster 
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Overdenking: Onderweg van Palmzondag  naar Goede Vrijdag … naar Pasen 

 

We staan aan het begin van een reis. U gaat allemaal mee. Dat is mooi.                                     

Dat is moedig… Welkom!!! Het wordt geen eenvoudige tocht, geen 

uitstapje of pleziertrip. De reis voert langs onherbergzame plaatsen, 

over ruwe wegen, en gevaarlijke diepten, maar ook langs onverwachte 

vergezichten. Zo nu en dan kunt u even uitstappen, u kunt de benen 

strekken… en eens om je heen kijken naar wat er aldaar te koop is.  

U bent uitgenodigd om de hele reis mee te maken, maar het is mogelijk 

dat u maar een stukje meegaat, of dat u voortijdig uitstapt. Op deze 

reis hoeft u nooit alleen te zijn. Anderen reizen met u mee op deze 

tocht. Bij iedereen kunt u terecht voor raad of inzicht, een hand bij het 

uitstappen of een arm bij het lopen. We gaan deze weg samen.   

A man with a mission, a mission from God” 
We volgen een man op reis. Preciezer: op het laatste gedeelte van zijn 

reis. Het diepte- en tegelijk het hoogtepunt van zijn levensverhaal. Het 

is een man die het kwaad de wereld uit wil helpen. Een einde maken 

aan het eeuwige lijden van de mens. Een man met een verhaal over 

een koninkrijk dat komt. Met andere begrippen en nieuwe gebruiken 

zoals: ‘de laatste wordt de eerste, de heerser een dienaar en de 

onderdrukte een vrij mens’. Woorden als vuur.. en ze worden niet 

begrepen. Natuurlijk niet. Hij maakt vijanden bij de vleet. Hij spreekt 

zich zijn eigen ondergang tegemoet. En zijn vrienden staan erbij en 

kijken ernaar. Het laatste stuk van zijn reis voert hem naar Jeruzalem. 

De wolken pakken zich samen boven de stad en boven zijn hoofd. 

Vernedering, lijden, dood. 

Een verhaal dat lijkt te eindigen in een zwart gat van wanhoop en 

mislukking. Lijkt….  En wij?  Wij gaan met hem mee. Op een afstandje. 
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Omdat we er maar zo weinig van begrijpen. Wat zoekt hij hier, in de 

stad van zijn dromen? En wat zoeken wij eigenlijk in zijn spoor? Welk 

toneelstuk wordt hier opgevoerd? Als hij er niet zo ernstig bij had 

gekeken, hadden we hem tenminste nog uit kunnen lachen, hem voor 

gek of tenminste zonderling kunnen houden. Maar het licht dat in zijn 

ogen brandt, weerhoudt ons ervan.                                                                                                 

We proberen in woorden en verhalen zijn gezicht te zien. Zijn stem te 

horen in de stilte van een kerk en op de bodem van ons hart. Tot we 

zijn tranen zien, tot zijn lachen ons verwarmt, tot zijn ontroering de 

haren op onze armen overeind zet. Tot zijn lijden onze pijn wordt en 

zijn verrijzenis onze inspiratie om te leven. 

Het is een verhaal dat zich ieder keer opnieuw voltrekt in ons eigen 

hart en hoofd. We vinden woorden en gebaren, gebruiken en gebeden 

die de kerk van alle eeuwen heeft gebruikt om dat verhaal te vertellen. 

Kleuren en geuren, stilte en opwinding, licht en donker.. een week 

lang. Het zijn Grote Woorden die gebruikt worden. Woorden als Liefde, 

Lijden, Vernedering, Troost, Dood, Verrijzenis.                                       

Woorden waarvan we niet verwachten dat we de diepte ervan 

voldoende in kaart  kunnen brengen. Maar zonder die woorden gaat 

het ook niet. 

Zondagmorgen vroeg gaan we op reis. Met tassen en koffers en zakjes 

met eten komen we aan bij de halte. Het is druk. Razend druk.  

Overal mensen met kinderen, ijscowagens, snoeptentjes en ballonnen 

verkopers.  Opwinding alom. Een drumband staat te oefenen en 

hoogbenige majorettes lopen zenuwachtig uit de maat.  

Vaders in T-shirt en oma’s met lippenstift. Feest in de stad en bij de 

halte. Wat is hier aan de hand? Een duidelijk antwoord krijgen we niet, 
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maar er staat iets  te gebeuren; ons vertrek wordt nog even 

uitgesteld…   

Uit:  Intercity op weg naar Pasen 

 

 

Vasten en Gebed 

 

In sommige kerken is er een tijd van vasten 

gedurende meer dan tien procent per jaar. 

Zes weken lang in de tijd voor Pasen 

kijken mensen serieus daarnaar. 

  

Het is een tijd van offers brengen, 

een tijd waarin niet alles zo maar kan. 

Een periode met gebed en zingen, 

denkend aan Gods persoonlijke plan. 

  

Op andere plaatsen offeren mensen 

ook geregeld tijden van vasten en gebed. 

Gedurende het jaar brengen zij noden en wensen 

voor Gods troon. Maar… wat is jouw zet? 

  

Offer jij wel eens echt iets op 

om met heel je hart bij God te pleiten? 

Staat gebed bij jou wel eens aan de top, 

of moet God de strijd aan met andere feiten? 

  

God offerde ook voor jou Zijn Zoon. 

Ja, Jezus is het meest perfecte slachtoffer. 

Als jij dat aanneemt - niet meer klaagt en hoont - 

speel jij niet voor altijd de rol van slachtoffer. 

 

 Wesselius, Hans (www.gedichtensite.nl) 
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GEMEENTEBERICHTEN. 

Overlijden 

* Op 17 febr. is overleden Jules Alexander Jones, 90 jaar. De 
Crematieplechtigheid vond plaats op 25 februari  in Crematorium Schollevaer, 
Capelle a.d. IJssel  

* Op 21 febr. Is overleden  Agnita Cornelli Irmline Holtuin, 90 jaar. De 
crematieplechtigheid vond plaats op 4 Maart in Crematorium St. Laurentius, 
Rotterdam. 
 

 
 

Aanmelden voor Bijbelstudie /catechisatie, 

We willen  de Bijbelstudie groep weer opstarten. De bijbelstudiegroep 
komt bijeen op  zondagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur om te 
praten over vragen rond  bijbel, geloof en leven. De Bijbelstudie is voor 
ieder die behoefte heeft om over deze vragen met elkaar in gesprek te 
gaan.  
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FINANCIEN 

Collecten  

Maand Gemeente Diaconie Huur Zondagsschool 

December €  198,06 €  155,80 € 187,22          € 26,45                                                       

Januari 2023     213,28     177,18    178,84               2,10                                                     

Februari 2023     192,99               180,90             172,85               6,40 

 

04-12  H.Avondmaal   € 38,20 

Bijzondere Diensten                                                                                                                             

08-01 M . Bruinhardt 60 jr.   €  21,15                                                                                  

04-02   R.   Fernald               90 jr.                                                                                                                                                

19-02   N.C. Treurniet       90 jr. 

Giften                                                                                                                                                             

Dec. 2022        zr. Chr. Peiter                       €  50,-                                                                        

              zr. Karamatali                 -   20,-                                                                           

              zr. L Derby       -   50,-                                                      

              zr.  Marius     -  10,-                                                                         

              br. Liong A Kon     - 10,-                                                                        

Jan. 2023         zr. Pelswijk        - 20,-                                                            

              fam.. Kappel                                      - 50,-                          

Febr.    fam. Babel      - 50,-                                                                              

               zr.  G. Bendt-Wijsman    - 50,- 
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Hemelvaart  

Jezus heeft het hemelleven  
 

Jezus heeft het hemelleven  

opgegeven,  

Hij vernederde zich diep.  

Zie, Hij heeft zich, diep gezonken,  

weggeschonken 

toen de aarde riep.  
 

Nu zal Hij in aanzien stijgen, 

loon verkrijgen,  

God geeft Hem de hoogste eer.  

Hoor, hoe Hem de hoogste kringen  

lof toezingen:  

Glorie onze Heer. 
 

Heer, ik wil mijn knieën buigen,  

U toejuichen,  

hulde aan Uw majesteit.  

U vervulde al Gods wensen,  

Zoon van mensen,  

in gehoorzaamheid.  
 

Ria Borkent  

Filippenzen 2,5-11  
  



9 
 

 



10 
 

Jubileum MoveDis 

In onze editie van oktober/december 2020 is een interview met 
gemeentelid Kathleen Paal gepubliceerd. Zuster Kathleen vertelde 
eerder dat zij op 3 maart 2003 haar eigen bedrijf was opgestart. Met 
trots delen wij u mede dat MoveDis op 3 maart 2023 het 20 jarig 
jubileum gevierd heeft. Wij wensen onze zuster met haar team nog 
heel veel gezegende jaren toe en kijken uit naar hun volgende 
jubileum. Onderstaand treft u een samenvatting.   
 

Na 10 jaar in verpleeghuizen, het toenmalig Dijkzigt Ziekenhuis en het 
Diabetes Centrum Rijnmond gewerkt te hebben, ben ik 20 jaar geleden voor 
mijzelf begonnen. Dit deed omdat ik graag met kinderen wilde samenwerken 
en merkte dat cliënten veel baadt hadden bij leefstijladviezen.   
Vandaar de combinatie van dieetadvisering, voedingsvoorlichting, 
kookworkshops, cardio-fitness en zumba aan de Beijerlandsestraat 51. 
Daarnaast werken we samen in een aantal gezondheidscentra en apotheek in 
Feijenoord en Charlois.  
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De feestelijke opening van beide locaties heeft mijn dochter Mayi gedaan. 

Samen met mijn moeder Anne-Marie vormen wij met z’n drieën het kloppend 

hart van MoveDis.   
De keuze voor een dankdienst op deze feestelijke dag is om de Heer te danken 

voor de steun in de afgelopen jaren. Er waren veel mooie momenten en 

daartegenover ook genoeg moeilijke momenten waarbij het eind totaal niet 

inzicht was.   
Mijn werkdagen begin en eindig ik altijd in gebed met de Heer, met het vragen 

van zegen en bedanken voor de dagen. Het geeft veel rust om het zo te doen.   
Naast het spreekuur, de samenwerking in de gezondheidscentra, het begeleiden 

van schoolkinderen en het aanbieden van een gecombineerde Leefstijl 

Interventie aan mensen die op verwijzing van de huisarts aan hun leefstijl en 

gezondheid gaan werken ben ik ook bezig met een aantal andere projecten 

waar ik wellicht een volgende keer meer over kan vertellen.   
  
Het 20 jarig jubileum van MoveDis heb ik gevierd met een tropische fruittafel 

gemaakt door Daberry’s Fruits die lekker vers fruit op een mooie manier 

presenteert. De gasten waren mijn cliënten en samenwerkende partners. 

Aansluitend had ik de dankdienst met de familie.   
Eén van mijn cliënten heeft een mooie slogan bedacht die ik graag met de 

gemeente deel. Het is alles omvattend; kijk vooruit en geef op een positieve 

manier invulling aan het leven.   
“Denk aan je doelen” .  

                                                                                                                                                     
Zr. Kathleen Paal   
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Toeval of Wonder 

 
Mijn oudste dochter gaat met haar beide dochters vanuit onze Twentse 
woonstek een dagje uit in Utrecht. Tot ieders grote verbazing komt ze daar 
onze jongste dochter tegen, die in Huizen woont. Zij typeert dit als een toeval 
met een kans van één op de zeventien miljoen. 
 
We keken op TV naar het programma Spoorloos. Het is één van de favoriete 
programma’s van mijn vrouw en ik ben daarin meegegroeid. Het zijn vaak 
emotioneel beladen afleveringen van mensen op zoek naar hun roots. Iedere 
keer raak ik weer onder de indruk van de intense liefde en het verlangen van 
mensen naar hun onbekende ouders en verdere familie. 
 
Deze week het verhaal van een van oorsprong Vietnamese vrouw. In de 
Vietnamese oorlog ontvluchtte haar familie het zuiden en ze gaan naar 
Cambodja. Daar hebben ze later te lijden onder het regiem van Pol Pot en 
diens Rode Khmer. Ze slaan wederom op de vlucht naar het buurland en 
onderweg maken ze verschrikkelijke dingen mee. Daar raakt het toenmalig 
meisje haar moeder, zus en broer kwijt. Uiteindelijk komt het meisje via 
adoptie terecht in Nederland. Daar groeit ze verder op, trouwt en wordt ook 
moeder. 
 
En al die jarenlang is er dat sterke verlangen naar haar familie. Een 
wakkerend vlammetje dat aanzwelt tot een laaiend vuur, dat alleen gedoofd 
kan worden door het wonder van de waarheid: de vervulling. 
 
De vrouw ontmoet in Amsterdam een man, een mede-Aziaat, wonende in 
Amerika. Ze komt met hem aan de praat en ze vertelt hem haar 
levensverhaal. Wanneer ze over de verschrikkelijke vlucht voor Pol Pot en 
over haar zusje vertelt herkent de man dat verhaal als eenzelfde verhaal van 
een familielid van hem in New York. En zo wordt de naar Amerika uitgeweken 
familie, uiteindelijk na vele, vele jaren weer met hun verloren dochter 
herenigd. 
Is dit een toeval met een kans van één op de zeven miljard? 
 
Derk Bolt noemt het een bizarre speling van het lot. Deze goede 
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programmamaker en vasthoudende prima rechercheur blijft hier steken bij 
de reikwijdte van zijn eigen verstandelijke vermogen, van wat hij zelf kent en 
weet en verklaarbaar is. Daarmee doet hij zichzelf en de wereld te kort. 
 
In wat Bolt een bizarre speling van het lot noemt staat voor mij een ding vast. 
God, die in het verborgen ziet, heeft omgezien naar het verlangen van de 
vrouw. Hij was het die dat wonder voltooide, dat niet in cijfers van een 
kansberekening valt te vatten. 

https://1001korteverhalen.nl/christelijke-verhalen 
 
 
 

God leren (er)kennen door de schepping 

 

Natuurlijke pracht en praal als bovenmenselijk verhaal,  

verbeeldt verbluffend duidelijk Gods scheppende taal  

om dat aan alle nog onwetende mensen te leren.  

De schepping is zo groots en ingenieus geconstrueerd,  

ver boven het beredenerend menselijk verstand verheven,  

dat slechts reikt tot wat in loop van jaren is aangeleerd.  

 

Een ontboezeming van welgemeende bewondering  

wordt dan spontaan onoverdacht tot uiting gebracht  

als bij 't zien van al die wonderlijke natuurlijke pracht  

iemand ineens verbaasd maar toch zo oprecht zegt:  

"oh,.. wat mooi, zoiets kan toch geen mens bedenken",  

zo leert de natuur ons God als Schepper te gedenken.  

https://1001korteverhalen.nl/christelijke-verhalen 

*** W I J S H E D E N *** 

Wijsheid is de beloning die je ontvangt wanneer je luistert in plaats van 

spreekt.                - Mark Twain -  
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RECEPT: Pastasalade met Honingkip 

Baktijd: 15 minuten Totale tijd: 30 minuten  
 

250 gram schelpjespasta 
zout, peper 
2-3 kipfilets 
citroensap 
25 gram boter 
1 el honing 
1 blikje maiskorrels 
1/2 rode paprika 
2 el mayonaise 
3 el yoghurt 
1 el zonnebloemolie 
1 el mosterd 
wat peterselie    
Kook de pasta  en spoel het in een vergiet met koud water af. 
Wrijf de kipfilets in met zout, peper, citroensap en honing en bak ze in 
de boter in 10-15 min. bruin en gaar.  
Snijd de paprika klein. Roer een dressing van mayo, yoghurt, mosterd, 
olie zout en peper. Snijd de kip in stukjes. 
Meng alle ingrediënten in een kom.  
Zet de kom afgedekt in de koelkast tot gebruik.    

 

*** W I J S H E D E N *** 

In stromend water wordt geen beeld weerkaatst, 

wel echter in het spiegelende oppervlak van een stille vijver. 

Alleen wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan allen die rust 
zoeken.         - Lao Tse - 

 
Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven.  

- Franciscus van Assisi - 

 

https://www.wijsheden.com/1Wijsheden/LaoTse.html
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K L E U R P L A A T 
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Bijbelfilippine 

Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te 
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te 
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel 
plezier aan beleeft. 
 
 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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1 Op deze berg zal Mozes sterven (Deuteronomium 32) 
2 Op deze dag schiep God de grote zeemonsters (Genesis 1) 
3 Zij en Pua kregen een, voor de Hebreeuwse bevolking, vreselijke 

opdracht (Exodus 1) 
4 Aan deze haremwachter had Ester veel te danken (Ester 2 ) 
5 Zij nam afscheid van schoonmoeder Noömi en ging terug naar 

haar volk (Ruth 1) 
6 Uit deze stam werd Saul als koning gekozen (1Samuël 10) 
7 Deze moest Jozua uittrekken, want hij stond op heilige grond 

(Jozua 5) 
8 De hogepriesters hitsten de menigte op om deze moordenaar vrij 

te laten (Marcus 15) 
9 Deze naam betekent 'schedelplaats' (Matteüs 27) 

10 Zoveel leerlingen zond Jezus uit (Marcus 6) 
11 Zoveel jaar had het land rust met Otniël als rechter (Rechters 3) 
12 Deze profeet had de gebeurtenissen op het pinksterfeest 

voorspeld (Handelingen 2) 
13 Zoveel maal zou Petrus Jezus verloochenen voordat een haan 

kraaide (Matteüs 26) 
 

Vorige oplossing:  Pretribulationisme 

 

m a c h p e l a

v a d e r

w i j s h e i d

e f r a t

m a r a

m i d j a n

o b e d

l e e u w

l i e f d e

r a c h a b

s o s t e n e s

v i s

o t n i e l

p i j n b o o m h o u t

w i t

s a t a n

m a j o r a a n

z e v e n
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